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Tita, de machtigste Pharao van Egypte, had
vernomen dat er een geheime schat verborgen lag
in de woestijn en ze besloot om op zoek te gaan
naar de schat met haar trouwe onderdanen Petro
en Xebo. Maar dit keer kregen ze ook gezelschap
van Rikki, Frie en Zazoe, drie padvindsters die
bekend stonden om hun avontuurlijke geest en hun
onverschrokkenheid.

Uiteindelijk bereikten ze de piramide en begonnen
ze aan hun zoektocht naar de schat. Ze moesten
door allerlei geheime kamers en valstrikken
navigeren voordat ze de schat eindelijk vonden.
Maar toen ze de schat in handen hadden, hoorden
ze plotseling een angstaanjagend geluid dat leek op
een woestijnstorm.

De zes reizigers begonnen hun reis door de
woestijn, vastbesloten om de schat te vinden. Ze
hadden gehoord dat de schat verborgen lag in een
oude piramide, maar het was geen gemakkelijke
taak om de piramide te vinden. Onderweg kwamen
ze allerlei uitdagingen tegen, zoals verraderlijke
zandduinen en gevaarlijke slangen, maar de
padvinders wisten hun angsten te overwinnen met
behulp van hun moed en vastberadenheid.



De zes helden beseften dat ze niet alleen waren in
de piramide en begonnen te rennen naar de
uitgang. Maar de gangen werden steeds smaller en
het leek erop dat ze vast kwamen te zitten. Net
toen ze dachten dat ze geen hoop meer hadden,
zagen ze de uitgang.

De zes helden stonden daar in verbijstering, terwijl
het zand en het puin over hen heen viel. Ze
realiseerden zich dat ze de schat waren
kwijtgeraakt en dat het terugvinden ervan een nog
grotere uitdaging zou zijn. Ze kwamen tot de
conclusie dat ze extra versterking moesten zoeken
bij enkele ware padvinders. Liefste kapoentjes,
helpen jullie onze helden de schat terug te vinden?

Maar nog voor ze de uitgang konden bereiken,
hoorden ze plotseling een luide explosie. Ze
draaiden zich om en zagen dat de piramide
instortte en de schat nog achter hen in het zand
lag.



Hopperverblijf Merkenveld
Merkemveldweg 15 

8210 Zedelgem 

Waar

Wanneer
Start van ons avontuur :

Vrijdag 7 juli 2023 om 20:30
 

Einde van ons avontuur:
Donderdag 13 juli 2023 om 10:00



Jullie kunnen zich inschrijven vanaf 
17 april tot 30 mei via de website

Inschrijven.scoutstemse.be
Het kamp kost €145

 

Hoe ga ik mee op
avontuur



Contact 
Tita: 04 71 36 63 99 

Xebo: 04 99 76 68 58 
Petro: 04 84 54 33 34

 Frie: 0499735715 
Rikki: 0473695626 
Zazoe: 0468132993

kapoenen@scoutstemse.be
 
 

Kapoenen scouts temse (Naam Kapoen)
Hopperverblijf Merkenveld

Merkemveldweg 15 
8210 Zedelgem 

 
 

Post



Hey! Ik ben de farao van Egypte . Voor
je mee op ons avontuur moet ik enkele

medische gegevens hebben. Kijk de
medische fiche na online op

www.inschrijven.scoutstemse.be 
 
 
 



Wat neem ik mee
KLEDIJ & EXTRA'S

o Uniform: scoutsdas (+ rok en hemd)

o Verkleedkledij in het thema “Egypte”

o Lange broeken en shorts

o Truien

o T-shirts

o Ondergoed

o Sokken

o Een pakketje kleding voor de vettige

spelletjes

o Stapschoenen, Sandalen en Botten

(eventueel)

o Verplicht: slipper of pantoffels ( binnen

dragen we geen vuile schoenen)

o Regenkledij

o Zwemgerief

o Jas en Hoofdeksel

o Zak voor vuilewas

o Briefpapier, envelop en postzegels

o Drinkbus



FOURAGE
o Oude keukenhanddoek

o Pot choco of confituur of speculoospasta 

o Blik soep

SLAAPGERIEF

o Onderlaken, kussen en slaapzak (er zijn

bedjes voorzien) 

o Pyjama en je allerliefste knuffel!

Toiletgerief

o Douchezeep, shampoo, washandje

 o Handdoeken voor het wassen

o Grote handdoek voor het zwemmen 

o Tandenborstel, tandpasta, beker

o Kam of borstel

o Zonnecréme, aftersun en muggenzalf

o Zaklamp

 

Tip 1:  Zet overal (kleding, schoenen,zaklamp,

teddybeer, uniform...) de naam op van u kapoen! 

Tip 2:  Verdeel de kleren in pakketjes (per dag of per

kledingstuk)

Tip 3: Zet logo's van het weer op de pakketjes.



Wat neem ik niet mee?
 Snoepjes zijn zo lekker en zo

verslavend maar tijdens het kamp moet

je dit niet van thuis meebrengen. Van

de leiding krijg je zeker op tijd je dosis

(gezonde) suikers binnen om aan het

volgend spel te beginnen.

 

Er zijn nog een aantal dingen die niet

nodig zijn om mee te nemen op kamp.

Wanneer je één van deze zaken bij

hebt nemen we het helaas af.

o Ipad of andere computerspelletjes

o Zakmes 

o Snoep



 

Bikken

Bikke bikke bik, hap hap hap

Eerst de soep en dan de pap

Maar er is geen soep en er is

geen pap Teterrere, tete!

Bollen

Bikke bikke bol? Wij zijn vol!

Van aan ons kop tot aan ons hol.

BOOOOOL – VOOOOOOOL

Blalalalalalallé



Taptoe 

‘d avond valt

Alles zwijgt

Zachtjes ruist over zee, bos en

hei Windengroet

Alles stil

God nabij

 



Wenst u meer informatie?
Geen probleem! 

Spreek ons aan na de
vergadering of stuur een

mailtje naar
kapoenen@scoutstemse.be


