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💘  Haal jullie innerli jke Cupido maar
boven, want dit  wordt geen gewoon

kamp...

 Dit  wordt een kamp voor durvers,
dromers en iedereen die klaar is  voor een

beetje chaos.

Blind Getrouwd – Givers editie!

Eén ding kunnen we al  zeker beloven:
deze editie wordt vele epischer dan hoe
die pannenkoeken van de VTM het doen.

Kunnen jullie samen een tent opzetten
zonder meteen te scheiden?

 Krijg je vlinders van het kampvuur,  of
gewoon van de fishsticks op dag drie?

Dit kamp wil  je niet missen!
Schrijf  je snel in!



Vertrek :  Dinsdag 1 juli
We verzamelen aan het station in
Temse om 7u20 in perfect uniform!
De trein vertrekt om 7u50 .

Aankomst :  vrijdag 11 juli
We komen aan op het Schuttershof om
18u. 
Als alle leden meehelpen is de camion
uitgeladen tegen 19u en kan iedereen
naar huis vertrekken!

Prijs :  €155
Inschrijven voor het kamp gebeurt via
volgende link:
inschrijven.scoutstemse.be
Doe dit  ten laatste tegen vrijdag 31
mei !

Prakt i s ch



Valiezen :
Jullie mogen de valiezen komen
afzetten op het Schuttershof op 26 juni
om 19u! Even helpen bij  het inladen
van de camion is ook alti jd welkom!

Adres :
Jullie geliefden thuis kunnen
romantische brieven sturen naar
volgend adres:

Medische fiche :
Gelieve bij  het inschrijven de medische
fiche nog eens na te kijken. Zo kunnen
wij veilig op kamp vertrekken.

Prakt i s ch

SCOUTS GIVERS TEMSE
(NAAM GIVER)

RUE DE LA COMMANDERIE 3
6900 HARGIMONT



Liefde sko f f e r

Ondergoed
Kousen
T-shir ts  en  truien
Lange broeken en shorts
Stevige
schoenen/wandelschoenen
Dichte
schoenen/gemakkel i jke
schoenen
Toi letzak:  tandenborste l ,
tandpasta ,  shampoo. . .
Zwemgerief
Handdoeken
Zonnecrême en af tersun
Zonnebri l
S laapzak

Luchtmatras /mat je  en
eventueel  pomp
Kussen
Zaklamp
Bord (of  gamel) ,  bestek ,
beker
Drinkbus
Regenjas
Uniform!
Kleren die  vui l  mogen
worden (vet t ige  dag  en
totemisat ie )
Wit te  T -shir t  d ie  vui l  mag
worden
Verkleedkledi j  kampthema



Neem voor de fourage ook het
volgende mee:

Pot choco of confituur
Soep

Bij vertrek kan je best ook een kleinere rugzak
meenemen (dezelfde als voor driedaagse) met
drinken en een lunchpakketje voor 's middags!

Belangrijk!
Indien uw zoon of dochter medicatie moet nemen, gelieve
dit aan ons te laten weten. Ook bijzondere allergieën mogen
altijd nog eens persoonlijk aan ons gemeld worden.

Gelieve de identiteitskaarten van de leden bij vertrek aan
de leiding te bezorgen.

Goed humeur ( voor 11 dagen)



Op kamp zal je binnen je patrouille
samenwerken om je tent op te zetten en je
shelter en kookvuur te sjorren. Jullie zullen
ook samen koken, eten en slapen.

Het kamp vraagt een beetje voorbereiding;  ook
van jullie kant.  Er wordt immers verwacht dat
jullie samen met de patrouille geld inzamelen
voor kookavond en om de patrouillekoffer te
vullen. Dit  hoeven zeker geen nieuwe spullen
te zijn.  Op de volgende bladzijde staat een li jst
met benodigdheden.

Het is  de bedoeling dat de patrouilleleiders en
hulppatrouilleleiders hierin de leiding nemen.
Wij zijn echter alti jd beschikbaar om jullie te
begeleiden!

Patrou i l l e s



Toon (PL)
Keltum (HPL
Maite
Yanira
Fiene
Jesse
Finn
Lena
Jolien
Oscar
Bereket
Quinten
Elle
Kaat

Patrou i l l e s
Jossefien (PL)
Jiro (HPL)
Marthe
Joke
Sari
Lander
Basile
Vince
Martha
Bo
Alec
Lola
Lucas



Patrou i l l eko f f e r
Véél bruine zeep
Zip-blokjes
Lucifers
Kranten
Schuursponsen
Staalwol
Vim en afwasmiddel (ecover)
Handdoeken
Borden, bekers,  bestek (zelf  meenemen)
Afwasbakjes
Aardappelmesjes
Ovenwanten
Houten lepels
Snijplankjes
Dozen voor bestek,  lucifers. . .
Wasknijpers en wasdraad
Onderleggers
Tafellaken
Kruiden
Blikopener
.. .



Contac t
Zit  u nog met vragen? Stuur ons een
berichtje op Whatsapp! 

Achille: 0468277030
Luca: 0468200883
Senne: 0494499788



Wet ve rkenner s
Als verkenners willen wij  oprecht
tegenover onszelf ,  de anderen en
God, samen een weg zoeken in de
wereld van de mensen, alles naar

juiste waarde leren schatten en
dienstbaarheid een antwoord

geven. 
Daarom zullen wij  als vrienden
samenleven, ons harden in de

natuur,  de wereld exploreren en
ons bekwamen om eerli jk,  sti j lvol

en bli j  de aanvaarde taken te
voltooien.



Wet g id sen

In het spoor van de heer willen wij
samen in vriendschap een weg

zoeken in de grote stad der mensen. 
Vol aandacht en bewondering
willen wij  sti l  worden bij  de

ontdekking van de natuur en de
ontmoeting van ieder mens. 
Zo willen wij  ons inzetten en

bekwamen om trouw, eerli jk,  bli j  en
handig mee te bouwen aan een

wereld waar het steeds beter wordt
om samen te zijn.



O Heer,  d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen

en verre sterren staan alom...
Wij  knielen neer om u te zingen

in ' t  slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we

ontvingen,
en vragen, Heer,  verlaat ons niet!

Knielen,  knielen,  knielen wij
neder,

door de sti lte weerklinkt onze beê
Luist 'rend fluist 'ren kruinen mee

en sterren staren teder.
Geef ons Heer,  zegen en rust en

vreê.

Avondl i ed




