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Apo en het mysterie van de draaitafel
 

Er was eens een zeer oude man die drie zonen
had. De twee oudsten waren aanzienlijk listiger en
geniepiger dan de jongste, Apo genaamd, die zij
beschouwden als oliedom. De jongste was vaak
het mikpunt van spot voor de twee anderen. Dat
begon na een tijdje de vader zodanig op de
zenuwen te werken, dat hij ten einde raad besloot
om Apo naar een rijke koopman te sturen die een
groot paleis had met tientallen kinderen, om daar
te werken. Als oppas voor de kinderen kan hij niet
veel misdoen, dacht de vader bij zichzelf. Dus
werd de jongste zoon oppas bij de rijke koopman,
waar hij het erg naar zijn zin had omdat hij
eindelijk verlost was van zijn kwelduivels. 

Toen hij een jaar als kinderoppas gewerkt had,
kwam er op een dag een oud vrouwtje naar hem
toe. "Wel, lieve jongen!" zei ze. "Hoe komt het dat
uitgerekend jij hier op deze kinderen moet letten?

 
 



"Omdat mijn broers mij dom vinden en mijn
vader denkt dat ik twee linkerhanden heb."

 "Heb je een goede baas en krijg je voldoende
te eten hier?"

"De koopman is heel goed voor mij," zei Apo.
"Iedere dag eet ik drie keer mijn buikje rond
en bovendien heb ik een mooi kamertje
boven in een van de torens van het paleis."

Zo!" zei het oude vrouwtje met een glimlach.
"Is er iets wat nog aan dit geluk ontbreekt?"
"Een draaitafel, zodat ik zoveel muziek kan
spelen als ik maar wil!" zei Apo meteen, want
daar droomde hij allang van.

"Die krijg je van mij!" zei het oude vrouwtje. En
als bij toverslag haalde ze een draaitafel
tevoorschijn. Alsof ze hem ergens uit de lucht
had geplukt. "Veel geluk ermee!" zei het oude
vrouwtje. En toen ging ze weg.



Nauwelijks was ze verdwenen of de jonge Apo
wilde even de draaitafel uitproberen. Meteen
begonnen de kleinste kindjes in het paleis te
dansen en daarna deden zelfs de oudere zonen
van de koopman mee. En toen de jongen maar
stug bleef voortspelen en met de minuut
vaardiger werd in zijn omgang met het
instrument, ging zelfs de rijke koopman meedoen!

Apo voelde zich volledig in de wolken met zijn
nieuwe instrument en kreeg al snel de bijnaam ‘DJ
Apo!’ De koopman bewonderde hoe hij de zonen
heel de dag kon bezig houden met zijn vrolijke
muziek en kocht zelfs een podium voor Apo. Het
leek wel alsof hij als artiest op het podium stond
en dat kinderen van de koopman zijn publiek
waren. Hij beeldde zich in hoe hij op dat moment
als het ware veranderde in een dj en de ster was
op zijn eigen festival .

"



Niets was minder waar, al snel ging het nieuws
rond over deze vrolijke dj en stroomden er
mensen toe vanuit alle hoeken van het land.
Iedereen was razend benieuwd naar de muziek
op het festival van DJ Apo. Er ging geen dag
voorbij zonder er een feestje van gemaakt te
hebben. Apo bekwaamde zich telkens weer op de
draaitafel en danste er op los. En niet zonder enig
resultaat! Zijn festival was ondertussen enorm
populair en Apo werd gezien als één van de beste
dj´s van het land.  

Maar op een dag werd Apo wakker en ontdekte
hij iets vreselijks! Tot zijn grote verbazing kon hij
zijn draaitafel nergens vinden. Uit wanhoop zocht
hij heel het paleis af, maar nergens kon hij zijn
geliefde muziekinstrument vinden… Wat een
ramp! Heel het land werd er somber van en kon
niet geloven wat er zojuist was gebeurd. Zal Apo
ooit opnieuw muziek kunnen spelen en het land
terug laten dansen, of is de draaitafel voor altijd
verloren…



Liefste kapoentjes, kunnen jullie DJ Apo
helpen met het terugvinden van zijn draaitafel
en zijn droom om opnieuw DJ te worden,
vervullen?

 
 
 



WAAR

WANNEER

Start van ons festival 
Maandag 11juli 2022 om 14:00

 
Einde van ons festival 

Vrijdag 15juli 2022 om 14:00

Chiro Heitrotters
 Beekstraat 4A 

470 Retie
 
 



Jullie kunnen een ticket kopen tot 31juni
via de website 

inschrijvingen.scoutstemse.be
 Het festival kost €120

 
 

HOE GA IK MEE NAAR
HET FESTIVAL?



POST

CONTACT

Kapoenen Scouts
Temse (naam kapoen)

Chiro Heitrotters 
Beekstraat 4a

2470 Retie 
 
 

Tita 04 71 36 63 99
Apo 04 97 34 33 29
Xebo 04 99 76 68 58
Petro 04 83 54 33 34

 
 



Hey! Ik ben dj Apo van het kapoenen festival.
Voor je kan mee komen feesten moet ik

enkele medische gegevens hebben. Kijk de
medische fihe na online op

www.inschrijven.scoutstemse.be en vul het
extra papiertje in voor op kamp

 
 



Indien er medicatie genomen moet
worden, steek je die best in een plastiek

zak met een beschrijving van het
medicament,de dosis,het tijdstip

waarop het genomen moet worden en
de naam van de kapoen. Dit geef je af
bij de leiding.In het begin van het jaar

heeft ieder van jullie ook een medische
fiche ingevuld.Deze moet niet opnieuw

worden ingevuld, tenzij er iets
veranderd is.

MEDICATIE

Zaken die wij graag weten zijn:
bedplassen, moeilijke eter,

slaapwandelen, allergieën.. Voor
het bedplassen, het kan altijd zijn

dat de kapoen hier nog
problemen mee heeft. Dit is zeker
geen reden om niet mee te gaan!

Gewoon de leiding inlichten en
voldoende luiers meegeven. Wij

zorgen dat ze die discreet kunnen
aantrekken.

KLEINE PROBLEEMPJES



Sommige kapoenen mogen om
medische of religieuze redenen iets niet

eten. Dit kan je het best nog eens op
voorhand aan de leiding meedelen

zodat onze fouriers er rekening mee
kunnen houden. Dit wil echter niet

zeggen dat we lijsten verwachten met
dingen die ze niet 'lusten'

 

ALLERGIEËN



Knip het onderstaande strookje uit en geef dit
met de kids-ID en eventuele medicatie af aan

de leiding bij aankomst op kamp.
Mijn dochter / zoon

(Naam):........................................................................
......................................................................................

Moet medicijnen nemen? JA/NEE
Zo ja, steek medicatie in een zakje met de

naam op van kapoen en de tijdsbepaling (vb.
3x per dag, voor het eten, voor het slapen...)
Heeft een voedsel allergie / bepaald voedsel

niet mag eten? JA/NEE
Zo ja, Mijn kapoen mag geen

.......................................................................................

.......................................................................................
................................................................................

eten. Andere informatie die wij zeker moeten
weten? bedplassen, heimwee, andere

allergieën?
.......................................................................................
.......................................................................................

 



KLEDIJ & extra's
o Uniform: scoutsdas (+ rok/broek en hemd)
o Verkleedkledij in het thema “Festival”
o Lange broeken en shorts
o Truien
o T-shirts
o Witte t-shirt (die vuil mag worden)
o Ondergoed
o Sokken
o Een pakketje kleding voor de vettige spelletjes
o Stapschoenen, Sandalen en Botten (eventueel)
o Verplicht: slipper of pantoffels ( binnen dragen we geen
vuile schoenen)
o Regenkledij
o Zwemgerief
o Jas en Hoofdeksel
o Zak voor vuilewas
o Briefpapier, envelop en postzegels
o Drinkbus
o Extra rugzak voor op daguitstap 

 
 

WAT NEEM IK MEE



Fourage
o Oude keukenhanddoek
o Pot choco of confituur of speculoospasta 
o Blik soep
o Bord, bestek en beker

Slaapgerief
o Onderlaken, kussen en slaapzak
o Matras of veldbed 
o Pyjama en je allerliefste knuffel!

Toiletgerief
o Douchezeep, shampoo, washandje
 o Handdoeken voor het wassen
o Grote handdoek voor het zwemmen 
o Tandenborstel, tandpasta, beker
o Kam of bortsel
o Zonnecréme, aftersun en muggenzalf
o Zaklamp

 
 

Tip 1:  Zet overal (kleding, schoenen,zaklamp, teddybeer,
uniform...) de naam op van u kapoen! 

Tip 2:  Verdeel de kleren in pakketjes (per dag of per
kledingstuk)

Tip 3: Zet logo's van het weer op de pakketjes.



Snoepjes zijn zo lekker en zo verslavend maar
tijdens het kamp moet je dit niet van thuis
meebrengen. Van de leiding krijg je zeker op
tijd je dosis (gezonde) suikers binnen om aan
het volgend spel te beginnen.

Er zijn nog een aantal dingen die niet nodig
zijn om mee te nemen op kamp. Wanneer je
één van deze zaken bij hebt nemen we het
helaas af.
o Ipad of andere computerspelletjes
o Zakmes 
o Snoep

WAT NEEM IK NIET MEE



 

Bikken

Bikke bikke bik, hap hap hap

Eerst de soep en dan de pap

Maar er is geen soep en er is

geen pap Teterrere, tete!

Bollen

Bikke bikke bol? Wij zijn vol!

Van aan ons kop tot aan ons hol.

BOOOOOL – VOOOOOOOL

Blalalalalalallé



Taptoe 

‘d avond valt

Alles zwijgt

Zachtjes ruist over zee, bos

en hei Windengroet

Alles stil

God nabij

 



Wenst u meer informatie?
Geen probleem! 

Spreek ons aan na de
vergadering of stuur een

mailtje naar
kapoenen@scoutstemse.be


